Thema

[ ANNETTE REBEL ]

Een crematorium

at troost biedt

Koud en kil. Een crematorium is een plek
waar je zo snel mogelijk van weg wilt.
Daarom zijn ze niet meer van deze tijd,
vinden sfeermakers Marie José en Jan

van Hekke. “Mensen hebben een warme
ruimte nodig, een sfeer die steun biedt.”
Fijne plekken creéren. Zo benoemen Marie José

en Jan van Hekk
werk. Ze hebben nu de metamorfose van zes

van Concepts & Images hun

crematoria op hun conto staan. In plaats van on-
aangename plekken vinden nabestaanden hier
menselijk ingerichte ruimtes om afscheid te
nemen van hun overledene. Hier wil je niet hard
wegrennen. Hier wil je elkaar omarmen of in je
eentje mijmeren over de betekenis van de dode
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De aula van crematorium
Hofwijk in Rotterdam

Vanuit hun bedrijf - een voormalig kerkje in Westervoort

dat compleet is verbouwd tot een werk-, vergader- en receptie-
locatie — verzamelen Marie José en Jan van Hekke de stoffen,
verlichting, meubels en kunstwerken die passen bij het sfeer-
concept dat ze voor een ruimte hebben bedacht. “We willen dat
alles in een ruimte een eenheid vormt en bij elkaar een goed

gevoel geven’”, legt Marie José uit. “Kleur, meubilair, aankle-

ding: alle materialen en attributen bepalen in hun geheel de
sfeer van een plek. Ze vullen elkaar aan. Het is van belang dat
alles klopt met het beeld dat je wilt neerzetten. Deze eenheid

vormt in elke opdracht onze rode draad.”

Van sporthal tot aula
De eerste keer dat het echtpaar een afscheidsruimte ontwierp,

was voor een overleden vriend. De man was een ge

gageerd

directeur van een middelbare school en in de sportzaal werd
een afscheid voor hem georganiseerd. Na de gedaanteverwisse-
ling was de zweterige gymnastiekzaal een prachtige aula. “We
wilden op een mooie manier afscheid van onze vriend nemen”
aldus Marie José. “Dat wilden we voor hem zelf, maar vooral
ook voor zijn vrouw en kinderen. Zij moesten verder leven
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senool en vader. Daarom wilden we

tijdens de laatste ontmoeting steunen met

n fijne omgeving,”

‘Hoe noodzakelijk het
product crematie ook

is, ook voor crematoria

is vernieuwing een
voorwaarde om als bedrijf
te blijven bestaan.’

Het idee

om e

*n crematorium professioneel

onder handen te nemen, kwam tijdens de crema-

tie van de moeder van Marie José in het crema
torium van Heeze. Een ronduit vreselijke plek,

bestempelt ze dit Dela-crematorium van toen

“Nabestaanden verdienen beter”, stelt ze. “Na de

dood van iemand van wie je houdt voel je je al zo

gedesoriénteerd en ellendig. Daar
Een kil
orium druist zo in tegen je liefde voor de

fortabele ruimte bij die je onderst

crenmn
dode en je verliesgevoelens.” Hierover knoopte

ze samen met Jan een gesprek aan bij Dela. Daar

hadden ze wel oren naar hun verhaal. Het stel
kreeg carte blanche om de binnenkant van het
crematorium van Dela in Heeze naar hun hand
te zetten, Erna was het crematorium in Vlijmen
aan de beurt. Daar werden muren afgebroken,

werd meubilair besteld en een hoogglans witte

vloer gelegd met daarop een kleurrijke loper
Rondom de opgebaarde persoon hangt een slak-

kenhuis van voile die de dode met zachtheid om-

ringt. De reacties op de veranderde sfeer werden

uitgedrukt in superlatieven. Laaiend enthousiast
waren de medewerkers. Nabestaanden waren
dankbaar. Het koppel Van Hekke mocht ook de
andere crematoria van Dela verbouwen. “Het is
niet zo dat in alle vijf de crematoria nu dezelfde
sfeer hangt”, zegt Jan. “Elk gebouw heeft zijn
specificke kenmerken en sterke kanten die je
kunt benadrukken. Daarom krijgt elk gebouw
van ons een eigen aanpak.”

nke investeringen

De verandering van een heel interieur vergt
flinke investeringen. Waarom zou een bedrijf

dat doen, een groot deel van de mensen kiest im-

mers toch wel voor crematie? “Omdat de desolate

straling niet meer van deze tijd is”, vindt Jan.
"De afstandelijke kilheid stamt uit vroeger tijden

Toen de dood nog een groot taboe was waar de

meeste mensen liever verre van bleven. Wij leven
nu eenmaal anders dan onze christelijke voorou
ders die zijn opgegroeid met angst voor de dood
Wij nemen anders afscheid. We staan bewust stil
bij de dood en de overledene. Daar past een an

dere ambiance bij.” De investeringen in een ver
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yort een com-

bouwing zijn misschien niet linea recta terug te zien in een ge-

stegen omzet. Wel maken ze verschil in het imago van een
crematorium. En iedereen is het erover eens dat dit wel verbe
tering

vesteringen gedaan in vernieuwing”, weet Jan

xan gebruiken. “Bovendien zijn er nog nauwelijks in-
Ja, het meubi-
lair wordt vervangen. En de muur krijgt een andere kleur

Maar op echte inspanningen voor een menselijke uitstraling

kun je crematoria niet betrappen. Als het al gebeurt, is het ad

hoc. Vernieuwing zonder

totaalbeel

.* Zo kan veel geld worden gestok 1 een andere

vloer of de aankleding van een aula. Maar wanneer de kleur

van de muren nsluit, blijft dezelfde kilte han-

laar niet op
gen. “Het zijn vaak projectinrichters die daarmee aankomen”,

aldus Jan. “Die zetten nieuwe stoelen neer, maar hebben geen

voor het totaalgevoel van een ruimte. Ja, als je sfeermakers

zoals wij inschakelt, ben je misschien meer geld kwijt. Mz

r

daarmee creéer je ook echt een sfeer die voor nabestaanden

het verschil maakt

Kapers

Hoe noodzakelijk het product crematie ook is, ook voor crema
toria is vernieuwing een voorwaarde om als bedrijf te blijven
bestaan. Er zijn al kapers op de kust die het afscheid uit han-
den willen nemen. Zo biedt een Rotterdamse uitvaartverzorger
keer

met de overledene als middelpunt samen te komen, of in een

nabestaanden de mogelijkheid om thuis voor de laat

café of voetbalkantine of waar ze maar willen. (

vervolgens
de overledene naar het crematorium te brengen voor de daad

werkelijke
arme

erbra behoe

ding. Fr is een opkomende te aan een

om de dode de laatst

v

Niet alleen crematoria hebben

brengen ermee te

maken, maar ook alle rouwcentra”, volgens Marie
José. "Daar geldt hetzelfde voor. Oubollige aankle-
ding van ruimtes past niet bij wat nabestaanden wil-
len, zeker niet bij iemand die jong gestorven is. Een

jeugdig gezicht in zo'n ouderwetse omgeving is zo

afstandelijk. Eigenlijk geldt dat voor elke overledene.

Je wilt je moeder toch niet voor het laatst zien op

zo'n naargeestige plek?” Rouwcentra en crematoria

moeten een sfeer ademen d

past bij wat nabe-

staanden nodig hebben. Zoals in het gemeentel b ”
crematorium Hofwijk in Rotterdam, sinds een ar ent.
chitect hier de boel heeft verbouwd. “Dit pand is van
binnen helemaal op zijn kop gezet”, legt Marie José uit. “De
achterkant is de voorkant geworden. Voor de sfeer heeft de ar-
chitect ons ingehuurd. Omdat Rotterdam een kleurrijke bevol-
king heeft, hebben wij dit terug laten komen in het interieur.
Er is een gele, een rode en een blauwe koffiekamer. De wan.
den in de aula zijn bekleed met rijke zachte stoffen die je wilt
aanraken. Als je hier binnenwandelt, heb je niet het gevoel dat
je in een crematorium bent.”

Het personeel heeft een nicuwe outhit gekregen, die past bij

het sfeerconcept. Vlottere kleding met een moderne snit, in
clusief daarbij passende schoenen. De medewerkers toonden
hun andere uiterlijk trots tijdens een modeshow bij de ope
ning van het verbouwde crematorium in oktober. Marie José:
“Het was zo bevredigend om hun gezichten te zien. Ze maken
deel uit van een totaalvisie waarin alles klopt. Ze horen bij een

sfeer die nabestaanden koe
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“Als je hier

binnenwandelt,
heb je niet
het gevoel
dat je in een
crematorium
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